
                       

 
 

Feminisme en hoofddoeken, een Iraanse aan het woord. 
Soudeh Rad, 29 jaar, is politiek vluchteling en leeft in Parijs. Ze heeft o.a. in Teheran gestudeerd en werkt  

nu aan haar doctoraalschrift in de politieke wetenschappen. 
 

Ze komt vertellen wat het betekent om als vrouw in Iran te leven. Trots zijn op je vrouwelijkheid is er niet bij. 
 De hoofddoek geeft aan vrouwen de boodschap “verberg je” en aan mannen “jullie kunnen je niet beheersen”.  

Daarom is ze een uitgesproken voorstander van “laïcité”, een begrip dat haar nauw aan het hart ligt.  
 

Er is in Iran immers heel wat aan het bewegen – zeker vanuit vrouwelijke hoek – en daar komt ze graag over getuigen. 
 Ze zal het hebben over de geschiedenis en de evolutie van haar land en over de politieke betekenis van de sluier,  

die er onlosmakelijk mee verweven is. 
 

Soudeh Rad is een boeiend verteller. Ze zal spreken in vlot begrijpbaar Frans en kan waar nodig ook overschakelen op het Engels. 
 Na haar getuigenis wil ze vooral graag het gesprek aangaan met het publiek. 

 Daarom is voor wie vragen wil stellen, een tolk voorzien. 
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